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Toen ik in de eerste jaren hier in Markelo voor een 
bezoek aan familie of vrienden afreisde naar Groningen 
of Friesland, gaf dat een thuisgevoel. Later verdween dit 
effect, wat voor mij betekent dat ik me hier in Twente 
thuis ben gaan voelen. Gek genoeg was het nog wel 
eens het Maarkels Volkslied, dat als eerste bij me 
opkwam als ik een wasgelegenheid van een camping 
betrad tijdens een zomervakantie. Associeer ik Markelo 
soms met ontspanning en recreatie? Zo zoeken wester-
lingen onze omgeving op voor de rust, die de landelijke 
omgeving uitstraalt. Tijdens een van mijn eerste verken-
ningstochten naar een gemeentelid in Stokkum riep de 
aanblik van het dorp Markelo in het glooiende landschap 
met groene weiden en bos het gevoel op als was ik 
ergens in Duitsland aan het fietsen. 

Nu is er meer geweest dan ontspanning alleen. Dat is 
duidelijk. Maar ik heb het bezoeken van gemeenteleden 
wel met plezier gedaan. We kunnen terugzien op een 
mooie en soms ook bewogen periode, waarin we van 
alles hebben meegemaakt. In de Greidhoeke verwachten 
we ook te kunnen aarden. Hier of daar, overal is God, 

naar een lied van Johannes de Heer: “Op bergen en in 
dalen”. Het werk heb ik niet kunnen doen zonder steun 
van Boven. Waar je dat in ziet, is persoonlijk. Bij mij kan 
het een lied zijn, dat in me opkomt of een tekst uit de 
Bijbel, dat er uitspringt. Of het zijn omstandigheden, die 
op zijn plek vallen. Vaak genoeg blijft het open en heb ik 
geen duidelijk idee wat er uit naam van God is te zeggen 
of te doen. Ik handel naar wat mij op dat moment goed 
lijkt. 

In een bewaard poëziealbum van een van de kinderen 
kwam ik een schrijven tegen van mijn vader, waarin 
hij Phil Bosmans aanhaalt. Ik weet het niet goed te 
herinneren, maar de strekking van zijn uitspraak komt 
erop neer, dat wie op zeker speelt en risico’s vermijdt om 
fouten te voorkomen, meestal ook niets voortbrengt in 
het leven. Wie werkt máákt fouten. Dat is onvermijdelijk. 
Je kunt er wel van leren. En je kunt er steeds bij God mee 
terecht, met heel die zo menselijke geschiedenis. 

In het evangelie van Johannes wordt ons de heilige 
Geest toegezegd, als een verbindende schakel tussen 
ons en de Eeuwige. Die Geest wordt door Jezus als 
helper aangeduid, in het Grieks parakleet, iemand die 
je te hulp kunt roepen. Waardoor je het in de dalen bij 
moeilijke momenten weet vol te houden, en je op de 
toppen van het leven oog blijft houden voor mensen in 
nood. Jezus spreekt erover met zijn leerlingen, wanneer 
Hij zijn heengaan aankondigt. De Geest zal altijd bij ons 
zijn, zo is de belofte, ja, ook in ons (Joh. 14: 17). Jezus’ 
sterven wordt een opgaan naar het hemelser vaderhuis 
genoemd, waar voor ieder van ons een plek is. Het 
derde couplet van lied 419 lijkt op diezelfde toekomst te 
zinspelen: Wonen overal bijna thuis – aarde mijn hemel 
mijn vaders huis. Alle drie coupletten eindigen steeds 
met de woorden: Mensen veel geluk. Dat is wat ik u 
toewens. Good goan. En bedankt voor al die jaren hier. 
MD

GOD VAN NABIJ

Tijdens mijn laatste bijeenkomst van het Werkverband van predikanten en kerkelijk werkers in onze regio waren we 
op 20 april in Markelo bijeen en openden we de bijeenkomst in de Martinuskerk met een lied van de pas overleden 
priester-dichter Huub Oosterhuis: Wonen overal nergens thuis (LB 419). Als predikant word je een voorbijganger 
genoemd. Al met al heeft dat nog 21 jaar geduurd voordat ik het mooie, afwisselende landschap hier achter me laat 
en me vestig in het noorden. Deze overgang is niet direct door mij gezocht, maar begon met een telefoontje van de 
beroepings-commissie van de protestantse gemeente van Wommels-Hidaard. Aafke zal haar huidige werk in de 
zorg bij de JP van den Bentstichting voortzetten op een locatie van hen in de buurt aldaar.  
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KERKDIENSTEN/ACTIVITEITEN

Vrijdag 26 mei Anholtskamp - PVD zangavond 
18.45 uur Ds. Deodaat van der Boon

Zondag 28 mei Martinuskerk - 1e Pinksterdag
10.00 uur mw. Fien Venema (Almelo)  

Zondag 4 juni Martinuskerk
10.00 uur dhr. Frank Scholten (Enter)

Zondag 11 juni Martinuskerk
10.00 uur ds. Rob Nijhuis

Zondag 18 juni Martinuskerk
10.00 uur dhr. John Eertink (Rijssen)

Zondag 18 juni Elsen - Buurtdienst
10.00 uur mw. Diny Beuving-Dannenberg

Zondag 25 juni Martinuskerk
10.00 uur ds. Deodaat van der Boon

Vrijdag 30 juni Anholtskamp - PVD zangavond
18.45 uur ds. Meinske van der Wal (Holten)  

Zondag 2 juli Martinuskerk
10.00 uur ds. Roozenboom (Holten)

Zondag 2 juli Stokkum - Buurtdienst
10.00 uur ds. Rob Nijhuis 

Zondag 9 juli Martinuskerk
10.00 uur ds. Deodaat van der Boon

Zondag 16 juli Martinuskerk
10.00 uur mw. Dini Beuving-Dannenberg

Zondag 23 juli - Koeledienst
10.00 uur dhr. Gert Jan Oplaat - Kösterskoele 
                   (bij slecht weer Martinuskerk)  

Vrijdag 28 juli Anholtskamp - PVD zangavond
18.45 uur ds. Deodaat van der Boon

Zondag 30 juli Martinuskerk
10.00 uur mw. Fien Venema

BIJ DE DIENSTEN

Koeledienst
Op de eerste zondag van de zomervakantie is er 
traditiegetrouw een kerkdienst in Openluchttheater de 
Kösterskoele. Dit jaar zal Gert-Jan Oplaat een lekenpreek 
verzorgen. Het is nog even een verrassing wat het thema 
van deze dienst zal zijn, want dat is bij het drukken van 
dit kerkblad nog niet bekend.
Mocht het weer te slecht zijn, waar we uiteraard niet 
vanuit gaan, dan wordt deze dienst naar de Martinuskerk 
verplaatst. We hopen vele gemeenteleden, maar ook 
toeristen te mogen verwelkomen op 23 juli 2023, om 
10.00 uur. 

IN HERINNERING

Dik de Jong
18 februari 2023
Dit is een rectificatie van het bericht in kerkblad nr. 
854, waarin enkele fouten stonden.
Op 18 februari 2023 is de heer Dik de Jong overleden. Dik 
wordt geboren op 28 juni 1936 te Berkenwoude en komt 
uit een gezin met vijf kinderen, waar hij op de boerderij/
kaasmakerij van zijn ouders opgroeit. Na de HTS krijgt hij 
een baan bij TNO in Delft. Daar leert hij zijn collega Hetty 
van Vliet kennen met wie hij in 1961 trouwt. Samen gaan 
ze in ’s-Heerenberg wonen vanwege een nieuwe functie 
van Dik in Emmerich bij Nouri & Van der Lande, later 
Akzo Nobel. Ze krijgen drie kinderen David, Ariane en 
Henriëtte (Jet). David wordt vanwege een hersenbes-
chadiging jarenlang verzorgd in een verpleeghuis. 
Begin jaren zeventig gaat Dik bij Akzo Nobel in Deventer 
werken en woont het gezin aan de Vennekesweg. Dik is 
actief in de oudercommissie en de Markelose politiek, 
als voorzitter van de bibliotheek, het Rode Kruis en 
toneelvereniging Bilderdijk. Met zijn gezin geniet hij 
van de gezamenlijke vakanties. Als opa is hij stapelgek 
op zijn kleinkinderen Jelle, Tess, Maaike en Pepijn. De 
laatste twee jaar verblijft Dik in de Stoevelaar maar blijft 
zorgzaam voor Hetty en een allerliefste papa en opa. 
We wensen Hetty, kinderen en kleinkinderen troost en 
al het goede toe. 
Marja Zandjans
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Ina Brinkmans-Kwant
14 maart 2023
Op dinsdag 14 maart overleed thuis, aan de 
Roudaalterweg 2, Ina Brinkmans op de leeftijd van 68 
jaar. Al heel lang was Ina ziek. Zij werd thuis verzorgd 
door haar man Jan, de laatste tijd met hulp van Buurtzorg 
Markelo. Ina en Jan trouwden in 1983. In die tijd werkte 
Ina in verpleeghuis St. Elisabeth in Delden. In 1988 moest 
zij om fysieke redenen stoppen met werken. In de loop 
der jaren werd Ina steeds meer gehinderd door ernstige 
doofheid. Isolement was daarmee een groot verdriet 
geworden. Op 12 november 1996 werd Aletta geboren 
en daarmee was een diepe wens in vervulling gegaan. 
Toen in de loop der jaren bleek, dat Aletta bijzondere 
zorg nodig had, ging Ina daar helemaal voor. Vanaf 
ongeveer 2015 raakte Ina steeds meer in de war. Haar 
geheugen liet haar in de steek en op veel meer terreinen 
raakte ze de weg kwijt. Een periode van grote zorg brak 
aan, waarvoor Jan zich voor meer dan 100 procent heeft 
ingezet. Insteek van Jan was, dat hij wilde dat Ina aan de 
Roudaalterweg kon blijven. En dat is gelukt!
Op maandag 20 maart begeleidden wij, na een afsche-
idsdienst in het Uitvaartcentrum, Ina naar haar laatste 
rustplaats. Mogen de kracht en moed die Jan en Aletta 
steeds hebben gehad, hen blijven vergezellen op hun 
levensweg. 
DvdB

Mina Brinkmans-Ter Boo
18 maart 2023
Mina Brinkmans-ter Boo werd op 8 april 1931 geboren in 
Ambt Delden als derde in een rij van vier kinderen. Mina 
groeide op in Ambt Delden en kwam nadat zij op 4 juli 
1957 getrouwd was met Hendrik Brinkmans te wonen 
aan Roudaalterweg 2. Mina overleed in de Hoge Weide 

in Lochem op 18 maart. Een paar dagen tevoren was 
haar schoondochter Ina overleden. Mina heeft dat nog 
wel begrepen. Zoon Jan verloor binnen één week zijn 
echtgenote en zijn moeder.
Toen Mina in Markelo kwam, trof zij aan de Roudaalterweg 
een druk huishouden aan. Iedereen had er zijn eigen 
werkzaamheden. De koeien werden aan Mina’ s zorgen 
toevertrouwd. Totdat zoon Jan het bedrijf beëindigde 
heeft Mina het werk op de boerderij altijd intensief 
gevolgd. Jan en dochter Ina gaven op de rouwkaart Mina 
de eretitel ‘eenvoudig’. Zo was Mina: geen kouwe drukte, 
op de achtergrond, maar wel betrokken en gelukkig met 
wat om haar heen was.
Mina ving kleindochter Aletta vaak op. Ze konden samen 
gezellig praten, iets wat voor Aletta heel belangrijk was. 
Alle kleinkinderen herinneren zich levendig de volle 
koekjestrommel van oma, die wanneer zij weg gingen 
leeg moest zijn…
Wij herdachten Mina in het uitvaartcentrum op zaterdag 
25 maart. Mogen vele mooie herinneringen aan Mina de 
familie tot troost zijn. 
DvdB

Mina Klumpers-Leunk
20 maart 2023
Op 20 maart overleed op 91-jarige leeftijd mevrouw Mina 
Klumpers-Leunk van de Noordachtereschweg. Jarenlang 
woonde ze met haar man Willem en de kinderen in de 
Dijkerhoek. Velen zullen haar dan ook kennen als ‘Mina 
Luuks’, genoemd naar Erve Luuks waar ze zo gelukkig 
was. Over het woordje ‘Luuks’ ging het in de herinner-
ingsdienst op 27 maart in de Martinushof. Luuks 
betekent namelijk in het latijn ‘licht’ of ‘lichtbrengend’.  
Mina Luuks was een lichtbrengende vrouw en daar is 
niks teveel mee gezegd. Ze was vrolijk en warm, een 

                                                                     
                                                                         
                                                                                         

       Sterk in de regio! 
 
          

● Aan- en verkoop: Woningen, Woonboerderijen en Landhuizen  
● Gehele Agrarische bedrijven, Landbouwgrond, Productierechten 
● Specialist Agrarische Taxaties 
● Adviseur bij Onteigeningen 

 
 

www.sligmanmarkelo.nl  /  Voordesdijk 3  7475 NW  Markelo    
info@sligmanmarkelo.nl  /  tel. 0547 - 363775  
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In vertrouwde handen
Ine Veltkamp

Pauline Schreurs

   
www.delaatsteeermarkelo.nl

 

 (0547) 361305

gezelligheidsmens, maar ook een sterke vrouw. Als het 
tegen zat zei ze steevast: “Kop d’r veur”… ze liet zich niet 
uit het veld slaan door tegenslag. Tot op het laatst niet. In 
de afscheidsdienst werd duidelijk wat een lieve moeder 
en oma Mina was voor haar kinderen en kleinkinderen. 
We stonden stil bij wat ‘licht’ in de Bijbel betekent. 
Al vanaf het begin maar ook aan het einde van de Bijbel 
wordt er gesproken over Licht dat de duisternis overwint. 
Op deze manier hebben we afscheid van Mina genomen. 
We hebben haar toevertrouwd aan de Eeuwige in het 
vaste vertrouwen dat ze mag zijn in de handen van God 
waar het altijd…. Luuks, waar het altijd Licht is. 
Ds. Rob Nijhuis

Janny Dollekamp-Boswinkel
30 maart 2023
Janny is geboren in Goor op 28 april 1937. Al op jonge 
leeftijd verloor zij haar vader. Door dit overlijden werd 
ze heel close met haar moeder, wat zich overigens heeft 
herhaald na het overlijden van haar man Hendrik. Ze 
had Hendrik Dollekamp leren kennen tijdens dansles en 
is op 22-jarige leeftijd met hem getrouwd. Ze trouwde 
niet alleen met Hendrik, maar ook met opa en oma en 
de zaak, die indertijd nog bestond uit een winkel en een 
tankstation. Samen waren ze actief in het vereniging-
sleven. En tijdens vakanties van het gezin, pasten opa en 
oma op de winkel.
In 1990 werden Janny en Hendrik voor het eerst opa en 
oma. Lang heeft Hendrik hiervan niet kunnen genieten, 
daar hij ernstig ziek werd. Eind van dat jaar overleed 
Hendrik en kwam Janny er alleen voor te staan. Samen 
met Annemie en Wim pakte ze het werk in de winkel op. 
Het winkelpand kreeg echter mankementen. Na lang 
nadenken werd besloten om met de winkel te stoppen 
en zo de weg vrij te maken voor de bouw van apparte-

menten. In één ervan ging Janny wonen. Ruim 15 jaar 
heeft zij genoten van, zoals de kinderen het noemden, 
“haar observatiepost”. Mooie en dankbare herinner-
ingen blijven achter. Dat deze troost mogen geven aan 
haar kinderen en kleinkinderen.
Dini Vruwink.

Dina Wolberink-Roelvink
4 april 2023
Tijdens de uitvaart van Dina Wolberink was het 
regenachtig, maar op de begraafplaats brak de zon 
door en konden de paraplu’s worden ingeklapt, als 
een lichtpuntje bij het afscheid. In de dienst had het 
lied geklonken van Claudia de Breij, dat verwoordt bij 
wie je steun kunt vinden: “Mag ik dan bij jou?”. Fijne 
herinneringen aan Dina waren uitgesproken en via een 
fotopresentatie in beeld gebracht, zoals uitstapjes met 
de buurt en reizen naar het buitenland. Tijdens hun 
werkzame leven hielp zij mee op boerderij Kooyman aan 
de Langeweg, waar zij was opgegroeid. 
Ze kregen een zoon, Henk, twee kleinkinderen en drie 
achterkleinkinderen. Jarenlang was Dina contactpersoon 
voor de zondagse bloemengroet vanuit de kerk. Ze was 
vaardig met naald en draad en hield van kleurige, goed 
verzorgde kleding. De tuin moest er netjes bij liggen. 
Vanwege een toegenomen zorg voor Jan verhuisden ze 
naar de Anholtskamp, waar hij op Eerste Kerstdag 2019 
stierf. Dina bleef aan allerlei activiteiten meedoen, maar 
ook haar gezondheid ging langzaamaan achteruit. Maar 
daar hoorde je haar niet over spreken. In de week voor 
Pasen kwam er toch nog wat onverwacht een einde aan 
haar leven. Dina is 89 jaar geworden. 
MD



6

tentoonstellingen vele prijzen heeft gewonnen. 
Freddie Hietland, de steun en toeverlaat van zijn gezin, 
heeft slechts acht weken na het overlijden van René 
ook het aardse leven losgelaten. De man die zo van de 
natuur hield hebben we teruggeven aan de natuur; hij 
mag rusten naast de zo gemiste René. Voor altijd samen.
Anja Assink-Klein Nagelvoort.

Jan Rabe
21 april 2023
Na een paar dagen niet lekker in orde te zijn geweest 
was het vrijdagavond 21 april voor Jan Rabe tijd om “Eff’n 
een rondje door de tuin te lopen.” Jan bleef langere tijd 
weg. Geertjen volgde hem en plots was daar de harde 
realiteit: Jan Rabe had het aardse leven verlaten in zijn 
geliefde tuin en hier zijn rust gevonden. In zijn gezonde 
jaren was Jan timmerman, een man met gouden handen. 
Restaureren, van oude materialen iets nieuws maken, 
Jan wist overal raad mee. Jan en Geertjen hebben de 
eerste vijf jaar van hun huwelijk in Diepenheim gewoond. 
Na het overlijden van Jans vader zijn ze teruggekeerd 
op “ziene oale groond”, waar ze werden verblijd met 
de geboorte van dochter Herma. Hier ontstond ook de 
grote passie van Jan, het houden van bijen. Wat werd hij 
een gepassioneerd imker, die graag zijn kennis deelde 
met aspirant imkers. Jan Rabe, een man die niet zo van 
de moderne technieken was, maakte zich wel druk om 
duurzaamheid. Hij hanteerde het credo “de keender van 
oonze keender mut ook een leaven hebben”. 
Op zaterdag 29 april, op zijn 70ste verjaardag, hebben 
we Jan Rabe toevertrouwd aan de aarde, teruggegeven 
aan de natuur. 
Anja Assink-Klein Nagelvoort

Hendrik Meijer
27 april 2023
Op 27 april overleed op 77 jarige leeftijd de heer Hendrik 
Meijer van de Zonneweg 1. De meesten in Markelo 
zullen hem gekend hebben als ‘Hendrik Meender-
inkboer’. Sinds 2012 was hij weduwnaar van Fenneken 
Meijer-Hammink. Ze kregen samen een zoon, Hens, die 
later met zijn vrouw Esther, het werk op Erve Meender-
inkboer voortzette. 
Er kwamen twee kleinzonen: Thomas en Julian. Zo 
woonden ze jaren met z’n vijven op het erf en deelden 
lief en leed. Hendrik was een bijzondere man met 
meerdere kanten. In de herinneringsdienst, die op 2 
mei werd gehouden in de Martinushof, probeerden 

Rika Groot Roessink-Wolberink
11 april 2023
Op 11 april 2023 overleed Rika Groot Roessink-Wolberink 
op de leeftijd van 94 jaar. Sinds augustus vorig jaar 
woonde ze met haar man Herman, met wie ze bijna 65 
jaar getrouwd was, op Anholtskamp. Rika wordt geboren 
op 11 juli 1928 in Stokkum aan de Stationsweg en groeit 
op met nog 5 kinderen op een boerderij. In 1936 krijgt 
het gezin Wolberink nieuwe buren en in 1958 trouwt ze 
met de zoon van de buurman, Herman Groot Roessink. 
De Ensinkgoorsdijk wordt hun thuisbasis. Ze krijgen drie 
zonen: Dirk-jan en de tweeling Dinant en Herbert. 
Rika zet zich in voor het sociale leven in Markelo en is 
jarenlang actief bij Museumboerderij Eungs Schöppe 
en de Folkloristische Vereeniging. Hiervoor wordt ze 
geridderd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als 
hun zoon Dirk-jan, samen met Adrianne, de boerderij 
overneemt, bouwt de familie een woning naast de 
boerderij en verhuist ze van nummer 4 naar 2. 
Rika en Herman krijgen 5 kleinkinderen en 3 achter-
kleinkinderen, waar ze enorm trots op zijn. Afgelopen 
december overlijdt, tot groot verdriet, hun schoondochter 
Renate. Toch is Rika vaak dankbaar en waardeert ze de 
mantelzorg die ze laatste jaren kreeg van zoon Dinant. 
We wensen Herman, kinderen en klein- en achterklein-
kinderen sterkte toe. 
Marja Zandjans

Freddy Hietland
11 april 2023
“Wie goat d’r weer teeg’n an”. Dat waren de woorden die 
Freddie Hietland met Pasen uitsprak naar zijn vrouw Joke. 
Want na het overlijden van zoon René stond de tijd op 
erve “Niehoes” stil. Er was zoveel verdriet te verwerken. 
De Paasdagen werden grotendeels samen doorge-
bracht om verdriet te delen maar ook om van elkaar te 
genieten. En dat lukte. Echter toen kwam de nacht van 
tweede Paasdag op dinsdag. Freddie Hietland overleed 
op 74 jarige leeftijd in zijn slaap. De echtgenoot, vader en 
opa die tijdens het ziekteproces van René altijd positief 
gestemd was. Die altijd voor zijn naasten klaarstond en 
zijn eigen zorgen en verdriet naar de achtergrond schoof. 
De man, die zo kon genieten van het buitenleven. Die 
na zijn huwelijk met Joke vanuit Borne zijn thuiskomen 
vond op erve “Niehoes”. Die destijds naast zijn werk 
bij Coberco ook het boerenleven omarmde, zoals het 
fokken van dikbillen. Die daarnaast zo druk was met 
een andere grote hobby, zijn kanaries, en hiermee op 
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Welkom in 
de complete 
supermarkt en 
slijterij voor al 
uw dagelijkse 
boodschappen!

Blankhorst
Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-17.00

Kerkplein 1 // Markelo // T: 0547 364081

plus.nl
2020 2020

De feestelijkheden begonnen eigenlijk al op vrijdagavond, 
tijdens de zangavond op de Anholtskamp. Daar startte 
de dienst zoals gewoonlijk volgens de liturgie, maar na 
de pauze verliep de avond ietwat anders. De dames van 
de PVD voerden een mooi toneelstukje op, over twee 
buurmannen bij een bushalte, die samen naar Wommels 
wilden afreizen om eens te kijken waar die dominee 
Dijkstra toch terecht zou komen.  Als speciale gast was 
Aafke ook voor deze avond uitgenodigd, zonder dat ds. 
Dijkstra hier iets vanaf wist.
Op zaterdagmiddag 29 april was er in de Martinushof 
een receptie. Hiervoor was iedereen uitgenodigd, om op 
zijn of haar eigen wijze afscheid van de familie Dijkstra 
nemen. Met een aantal sprekers werden herinneringen 
opgehaald en anekdotes verteld. Aan het eind van het 
officiële gedeelte werd er door de kerkenraad namens 
de gehele kerkelijke gemeente Markelo een cadeau 
overhandigd. John Hofman was bereid gevonden om 
een prachtige eikenhouten tuinbank met bijbehorende 
tafel te maken, met de inscriptie “op d’n Eschrand”, zoals 
dit ook op de pastorie aan de Tolweg staat. Wij willen 
iedereen die een gift heeft gedaan als bijdrage voor dit 
cadeau heel hartelijk danken. Het was een geslaagde en 

we Hendrik te omschrijven aan de hand van een beeld. 
Het beeld van het paard. Dat beeld kwam natuurlijk niet 
uit de lucht vallen want het hele leven van deze harde 
werker draaide om paarden.  
Zo veelzijdig als het paard is, was Hendrik ook. Op die 
manier hebben we Hendriks leven herdacht en getracht 
hem recht te doen. Schoondochter Esther las een mooi 
gedicht voor en vanuit de Bijbel zochten we steun bij het 
verhaal van Jacob die worstelde aan de Jabbok. Daarna 
hebben we Hendrik Meijer te ruste gelegd op de begraaf-
plaats aan de Goorseweg, in het vertrouwen dat hij is 
opgenomen in Gods liefde.
Ds. Rob Nijhuis

KERKENRAAD

Afscheid Ds. Dijkstra
Het weekend van 29 en 30 april stond in het teken van 
het afscheid van ds. Marten Dijkstra en zijn echtgenote 
Aafke, na 21 jaar. In januari 2023 heeft ds. Dijkstra een 
beroep aangenomen van de protestantse gemeente 
Wommels-Hidaard. 
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gezellige middag.
De eredienst op zondagmiddag 30 april, waarin ds. 
Dijkstra zelf voorganger was, stond geheel in het teken 
van het afscheid. Speciaal voor deze gelegenheid werd 
het “oude” kerkkoor bijeengeroepen als gelegenhe-
idskoor. De dames en heren zongen prachtig, Gerrolt 
Droogsma en Wim Schottink begeleidden ons op orgel 
en trompet en wat klonk dat geweldig samen! Aan het 
einde van de dienst werd ds. Dijkstra losgemaakt van 
onze gemeente door zijn twee naaste collega’s, ds. Rob 
Nijhuis en ds. Deodaat van der Boon. 
Nadat de zegen was uitgesproken werden ook hier door 
een aantal sprekers herinneringen opgehaald. Bovendien 
kreeg ds. Dijkstra een koekje van eigen deeg… uit handen 
van ceremoniemeester Marti Pluygers kreeg hij een 
koekblik overhandigd. Hier hoorde natuurlijk een mooie 
anekdote bij. Het was namelijk zijn eigen koekblik dat hij, 
na lang aarzelen, naar de Kringloopwinkel Martinuskerk 
had gebracht. Het blik was gevuld met heerlijke koekjes, 
zodat er rond de verhuisperiode in ieder geval een lekker 
koekje bij de koffie voorhanden is. Marten is namelijk gek 
op zoetigheid en slaat geen koekje af.
Alle aanwezigen kregen nadien de gelegenheid om ds. 
Dijkstra en zijn gezin de hand te drukken tijdens een 
receptie in de Martinushof. Onder het genot van een 

hapje en drankje bleef het nog lang gezellig…
Wij hopen dat ds. Dijkstra, oftewel Marten, en Aafke 
kunnen terugkijken op een mooi en warm afscheid in 
Markelo, te meer omdat hij niet zo van al die aandacht 
houdt en het liefst met stille trom was vertrokken. Wij 
wensen het gezin Dijkstra alle goeds, veel geluk en Gods 
onmisbare zegen toe in Wommels. Weet dat jullie altijd 
van harte welkom zijn in Markelo! 

Invulling Pastoraat per 1 mei 2023
Nu het afscheid van ds. Marten Dijkstra geweest is, is er 
voor de pastorale werkzaamheden en de begeleiding 
van uitvaarten een oplossing geregeld. In de komende 
periode gaan wij als Kerkenraad kijken naar een 
passende invulling voor de toekomst.
De kerkenraad is blij dat een aantal bekende namen 
en gezichten bereid zijn gevonden om zich voor onze 
Martinuskerk en haar gemeente in te zetten. Fien 
Venema zal 2 tot 3 dagen pastorale werkzaamheden 
gaan verrichten. Dini Beuving, Ans Steunenberg en 
Gerda Vedders gaan de uitvaarten in onze gemeente 
begeleiden. Daarnaast zal natuurlijk ds. Rob. Nijhuis 
pastorale werkzaamheden uitvoeren, zoals dat nu ook 
gebeurt. Ds. Deodaat van der Boon zal zich bezighouden 
met gespreksgroepen, erediensten en het begeleiden 
van uitvaarten. Bep van der Zwan zal de aansturing 
van de pastorale teams noord en zuid op zich nemen 
en aanspreekpunt zijn voor de pastorale teams en 
dominees/pastoraal werkers. Janet Kurpershoek is het 
aanspreekpunt voor de uitvaartondernemingen en is 
de coördinator tussen uitvaartondernemingen en de 
dominees/ pastoraal werkers. Maandelijks zal er overleg 
plaatsvinden om te kijken of alles naar wens verloopt.
In het volgende kerkblad laten wij u kennismaken met 
de 4 dames. In een interview zullen zij vertellen over hun 



achtergrond en drijfveren. Mocht u vragen hebben of 
anderszins, weet ons dan te vinden! 

PROTESTANTE VROUWEN DIENST

Verslag ledenvergadering Protestantse 
Vrouwendienst
Op 15 maart heeft de PVD haar jaarlijkse ledenverga-
dering gehouden. Bij binnenkomst krijgt iedereen een 
kopje koffie met wat lekkers erbij. Daarna heet Sjoke 
iedereen welkom en zingen we “’Dank U voor deze 
nieuwe morgen”. Dan volgt het reilen en zeilen van de 
PVD.
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het 
kenbaar maken van op- of aanmerkingen. Vóór de pauze 
doen Herma en Gerry een leuke voordracht van twee 
oude mannen, die bij de bushalte staan te wachten en 
dan zo druk in gesprek zijn, dat ze de bus missen.
Na de pauze gaan we in groepjes van 5 allerlei spelletjes 
doen, onder het genot van een hapje en een drankje. We 
kunnen terugzien op een geslaagde avond.

Afscheid Ds. Dijkstra
Tijdens de zangavond op 28 april in Anholtskamp 
hebben we afscheid genomen van dominee Dijkstra en 
zijn vrouw. Dominee Dijkstra had de liturgie gemaakt 
maar daar hebben we ons niet helemaal aan gehouden, 
want we hadden een verrassing voor hem. Als eerste 
hebben we zijn vrouw Aafke ook uitgenodigd. 
Na de pauze was er een voordracht. Twee broers 
staan bij de bushalte. Zij willen naar Wommels, nieuwe 
woonplaats van de familie Dijkstra, om te kijken of 
het gras daar zeker net zo groen is als in Markelo. 
Ondertussen komt Marie erbij met haar hondje en 

hebben ze een heel gesprek over dominee Dijkstra, die 
21 jaar in Markelo heeft gewerkt. Daardoor missen ze 
de bus. Marie, oftewel Diny Izaks, droeg een prachtig 
zelfgemaakt gedicht over de dominee voor en bood 
daarna een mooi, ook door haar gemaakt, schilderij van 
de Martinuskerk aan. Van de commissie PVD kreeg hij 
ook een lekkere krentenwegge met de tekst “Bedankt, 
Good Goan” en een boerenzakdoek met de namen van 
Friese steden erop. In die zakdoek zat een knoop zodat 
hij Markelo en de zangavonden in Anholtskamp niet zal 
vergeten. Bij de uitgang kon iedereen afscheid van hen 
nemen. Tijdens de volgende zangavond op 26 mei gaat 
ds. Van der Boon voor. We hopen op een grote opkomst!

MARTINUSHOF

Zaalverhuur Martinushof
Wilt u een zaal huren voor een bijeenkomst/vergadering/
repetitie/receptie? U kunt ons vrijblijvend bellen voor 
de mogelijkheden op 0547-363890 of mailen met 
martinushof@pkn-markelo.nl. In overleg kan er ook 
op een ander moment van de week gebruik gemaakt 
worden van een ruimte. Wel graag reserveren om 
teleurstellingen van beide kanten te voorkomen. Wij 
heten u hartelijk welkom in de Martinushof! 

De deur van de Martinushof is open op:
Maandag: 13.00 – 16.30 en vanaf 19.30 uur
Dinsdag:    19.00 – 21.30
Woensdag: 19.00 – 21.30
Donderdag:    09.00 – 12.30
Vrijdag:         09.00 – 12.00 

Het Kerkelijk bureau is open op:
Dinsdag:      09.30 – 12.00
Donderdag:  09.30 – 12.00

9
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Salut is er voor U!
Salut is een professionele organisatie die zich inzet voor 
alle inwoners van Hof van Twente met als doel hun 
welzijn te verbeteren. We ondersteunen individuen 
en het collectief, waarbij onze actieve aandacht vooral 
uitgaat naar mensen in een kwetsbare positie. We 
lopen een stukje met u mee in de vorm van advies, 
informatie of ondersteuning. Salut gelooft in de kracht 
van menselijk contact. In persoonlijke gesprekken, in het 
bieden van een luisterend oor, in echt meedenken met 
de ander. Onze inzet is gericht op zelfredzaamheid. Waar 
mogelijk werken we samen met andere partijen.
Salut werkt aan een samenleving waarin mensen naar 
elkaar omkijken en elkaar helpen. Waarin het oké is 
om hulp te vragen als je er zelf niet uitkomt. In deze 
samenleving hebben mensen zeggenschap over hun 
eigen leven en hun omgeving en doet iedereen op 
eigen wijze mee. Heeft u een vraag over bijvoorbeeld 
financiële hulp, ouder worden, burenruzie, taalhulp, 
vrijwilligerswerk, eenzaamheid of heeft u een andere 
welzijnsvraag? Neem gerust contact op met Salut, ook 
als u twijfelt of u met uw vraag bij ons terecht kan. Meer 
informatie vindt u op www.salut-welzijn.nl of bel met 
0547- 260 053.  Salut is op even weken op donderdag 
aanwezig in Markelo, van 9.00 tot 12.00 uur.

BOEKENMARKT

Elke donderdagochtend bent u van harte welkom 
bij de wekelijkse tweedehands boekenmarkt in de 
Martinushof. aan het Kerkplein 41 te Markelo,  geopend 
van 09.30 tot 12.00 uur. 

Even voorstellen...
Sinds januari is Thomas Jongsma ons team komen 
versterken. Wie is Thomas? “Mijn naam is Thomas 
Jongsma, ik heb mij aangemeld bij de boekenmarkt 
omdat ik lezen als een van mijn grootste hobby’s heb. 
Mijn voorkeur gaat hierbij uit naar historische romans 
en detectives/thrillers. Vrijwilligerswerk vind ik heel 
belangrijk, omdat zonder vrijwilligers nog maar weinig 
verenigingen en instanties een bestaansrecht hebben. 
Zo doe ik al sinds mijn 16e vrijwilligerswerk als trainer 
en bestuurder bij de voetbal en verricht hand- en 
spandiensten bij verschillende andere activiteiten. Heel 
belangrijk zijn voor mij de sociale contacten die je met 
het vrijwilligerswerk opdoet”. 

KRINGLOOPWINKEL

De kringloopwinkel aan het Kaasplein is elke donder-
dagochtend en elke zaterdagochtend geopend. Beide 
dagen is de kringloopwinkel vanaf 9.30 uur open, op 
donderdag sluit de deur om 12.30 uur en op zaterdag 
om 13.00 uur. Tijdens de openingstijden is het mogelijk 
om spullen te brengen. Ook klein meubilair is welkom. 
Voor grotere artikelen vraagt de kringloopwinkel om 
vooraf te bellen met 06-11 951 057.
Het inbrengen van diverse spullen en goederen kan 
enkel tijdens bovenstaande openingstijden. We stellen 
het zeer op prijs als u vooraf contact met ons opneemt.

OVERIG

Linie Welmer en Jan ten Hove jr. Koninklijk 
onderscheiden
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op woensdag 26 april 
Linie Welmer-Rijsdijk onderscheiden als Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Zij heeft deze onderscheiding 
gekregen voor het vele vrijwilligerswerk wat zij de 
afgelopen jaren heeft gedaan maar ook nu nog doet, 
zoals bij de kindertelefoon, en op het kerkelijk erf als 
pastoraal medewerkster en in de kringloopwinkel. Linie 
is medegrondlegger van de Fancy Fair van onze kerk 



welke jaarlijks in september plaatsvond. Inmiddels zijn 
we hiermee gestopt en is er de kringloopwinkel van de 
Martinuskerk. Maar ook hier is Linie wekelijks te vinden, 
meestal achter de kassa. Met haar enthousiasme 
inspireert ze anderen om zich ook in te zetten. Het hele 
team van vrijwilligers van de kringloopwinkel heeft iets 
moois neergezet. De klanten zijn dan ook zeer te spreken 
over hoe de goederen worden behandeld en hoe mooi 
en schoon alles is wat in de winkel staat.
Linie, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding, 
dik verdiend! Bedankt voor alles wat je tot nu toe hebt 
gedaan voor de Martinuskerk, we hopen nog vele jaren 
van jouw kennis en kunde gebruik te kunnen en mogen 
maken.

Eerder dit jaar, in januari, is Jan ten Hove jr. koninklijk 
onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij 
heeft deze onderscheiding gekregen o.a. voor het vele 
werk wat hij voor en in de buurtschap Stokkum verricht, 
maar ook voor het kerkelijk werk wat hij vooral in de jaren 
80 verrichtte bij de Jeugddienstcommissie. Vaak was 
hij ook als technische man aanwezig bij voorstellingen 
van de zondagsschool met bijvoorbeeld Kerst en/of 
Pasen. Jan is een verbinder, iemand die mensen samen 
probeert te brengen. Ook hij heeft deze onderscheiding 
meer dan verdiend. 
Jan, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding, we 
hopen als het nodig mocht zijn weer gebruik te kunnen 
en mogen maken van jouw technische kennis.

Kerkblad 100 jaar
Het is een bijzondere mijlpaal voor het Kerkblad in 
Markelo, dat dit jaar haar 100-jarig jubileum bereikt. 

Al een eeuw lang voorziet dit gewaardeerde periodiek 
de gemeenschap van Markelo en omgeving van inspi- 
rerende verhalen, nieuws en informatie uit de lokale 
kerkgemeenschap. Om dit historische moment te 
markeren, wordt er een speciale editie uitgebracht die 
het rijke erfgoed van het Kerkblad weerspiegelt en de 
betekenis ervan voor de gemeenschap onderstreept.

Het Kerkblad is altijd een verbindende factor geweest 
in Markelo. Gedurende de afgelopen eeuw heeft het 
Kerkblad veranderingen in de samenleving en de 
kerkelijke gemeenschap weerspiegeld, waardoor het 
een waardevolle bron van informatie en inspiratie is 
geworden.
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"Als ook de laatste zorg goed verzorgd moet
zijn! Niets is vanzelfsprekend, 

alles van a tot z geregeld"

Dini Vruwink

 
06-130 33 288  |  Markelo

Ongeacht uw uitvaartverzekering
www.vruwink.nl
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Collecten maart
Datum Totaal Cvk Diaconie Bijzonderheid

5-mrt  € 214,72  € 107,36  € 107,36 

8-mrt  € 111,00  € 111,00 Biddag 

12-mrt  € 116,30  € 58,15  € 58,15 

19-mrt  € 393,75  € 196,88  € 196,87 

26-mrt  € 164,90  € 82,45  € 82,45 

26-mrt  € 53,60  € 53,60 Buurtdienst Stokkum

31-mrt Zangavond Anholtskamp 

 € 12,50  € 22,50 Digitale collecte opbrengsten

Totaal  € 1.054,27  € 621,94  € 467,33 

COLLECTEN & GIFTEN

Collecten april
Datum Totaal Cvk Diaconie Bijzonderheid

2-apr  € 113,67  € 56,83  € 56,84 

6-apr  € 99,75  € 99,75 Heilig Avondmaal Witte Donderdag

7-apr  € 47,50  € 47,50 Heilig Avondmaal Anholtskamp

9-apr  € 115,15  € 115,15 Paasontbijt

9-apr  € 405,75  € 202,88  € 202,87 1ste Paasdag

16-apr  € 118,50  € 59,25  € 59,25 

23-apr  € 137,25  € 68,62  € 68,63 

28-apr  € 110,82  € 110,82 Zangavond Anholtskamp

30-apr  € 461,10  € 230,55  € 230,55 Afscheidsdienst ds Dijkstra

 € 10,00  € 35,00 Digitale collecte opbrengsten

Totaal  € 1.609,49  € 628,13  € 1.026,36 

Giften ckv 
Bestemming maart april

Algemeen  € 30,00  € 140,00 

Totaal  € 40,00  € 45,00 

Giften diaconie 
Bestemming maart april

Kerk in Actie/ Noodhulp Turkije en Syrie  € 5,00 

Kerk in Actie/ Hulp aan Oekraine

Verjaardagsfonds  € 80,00  € 80,00 

Bloemendienst  € 52,50  € 55,00 

Paasbakjes  € 20,00 

Totaal  € 132,50  € 160,00 
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Juni
do 1 Spreuken 24:1-12 De kracht van een wijze

vr 2 Spreuken 24:13-22 Sta telkens weer op

za 3 Spreuken 24:23-34 Doe eerst je werk

ma 5 Spreuken 25:1-10 Eer aan God en de koning

di 6 Spreuken 25:11-20 Kalme woorden

wo 7 Spreuken 25:21-28 Zorg voor je vijand

do 8 Psalm 119:25-32 Onderwijs mij

vr 9 1 Timoteüs 1:1-11 De wet goed gebruiken

za 10 1 Timoteüs 1:12-20 Genade in overvloed

zo 11 Psalm 13 Zie naar mij om

ma 12 1 Timoteüs 2:1-7 Als losgeld voor allen

di 13 1 Timoteüs 2:8-15 Een heilige levenswijze

wo 14 1 Timoteüs 3:1-13 Waardige leiders

do 15 1 Timoteüs 3:14–4:10 De juiste leer

vr 16 Psalm 119:33-40 Leven in uw gerechtigheid

za 17 Matteüs 7:13–8:1 Bouw op de rots

ma 19 Matteüs 8:14-22 Hij neemt onze ziekten weg

di 20 Matteüs 8:23-34 Jezus heeft de macht

wo 21 1 Timoteüs 4:11–16 Hou je aan de leer

do 22 1 Timoteüs 5:1-16 De zorg voor weduwen

vr 23 1 Timoteüs 5:17-25 Goede daden blijven niet verborgen

za 24 1 Timoteüs 6:1-10 Tevredenheid is goud waard

zo 25 1 Timoteüs 6:11-21 De goede strijd

ma 26 Psalm 49 God zal mij vrijkopen

di 27 Matteüs 9:1-17 Volg de bruidegom

wo 28 Matteüs 9:18-24 Geloof redt

do 29 Matteüs 9:35–10:10 Extra arbeiders

vr 30 Matteüs 10:11-20 Als schapen onder de wolven

BIJBELLEESROOSTER

Juli
za 1 Matteüs 10:21-33 Schreeuw het van de da-ken

zo 2 Matteüs 10:34 –11:1 Neem je kruis op je

ma 3 Matteüs 11:2-19 Goed luisteren

di 4 Matteüs 11:20-30 Kom allen bij Mij

wo 5 Spreuken 26:1-12 Over dwazen

do 6 Spreuken 26:13-19 Over luiaards

vr 7 Spreuken 26:20-28 Over kwaadsprekers

za 8 Psalm 79 Wij zijn uw kudde

ma 10 Spreuken 27:11-18 Wees wijs en verstandig

di 11 Spreuken 27:19-27 Zorg goed voor je kudde

wo 12 Matteüs 12:1-21 Heer over de sabbat

do 13 Matteüs 12:22-32 Innerlijke verdeeldheid

vr 14 Matteüs 12:33-42 Goede en slechte vruchten

za 15 Matteüs 12:43-50 Ware familie

zo 16 Matteüs 13:1-23 De zaaier en het zaad

ma 17 Matteüs 13:24-33 Het onkruid en de oven

di 18 Matteüs 13:34-43 Tekst en uitleg

wo 19 Matteüs 13:44-58 Verborgen schatten

do 20 Psalm 119:41-48 Ik heb uw geboden lief

vr 21 Spreuken 28:1-9 Geef gehoor aan de wet

za 22 Spreuken 28:10-20 Goed leiderschap

zo 23 Spreuken 28:21-28 Eerlijk en rechtvaardig

ma 24 Psalm 119:49-56 Uw belofte doet mij leven

di 25 Spreuken 29:1-9 Kies rechtvaardigheid

wo 26 Spreuken 29:10-18 Berisping geeft wijsheid

do 27 Spreuken 29:19-27 Zoek het bij de HEER

vr 28 Psalm 119:57-64 De aarde is vol van uw trouw

za 29 Spreuken 30:1-9 Gods woord is genoeg

zo 30 Spreuken 30:10-14 Een gewaarschuwd mens…

ma 31 Psalm 119:65-72 De wet is beter dan een schat
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KRINGLOOP
MARTINUSKERK
9.30 tot 12.30 uur

ELK E   D OND E RDAG -
EN  Z A TE RD A GMORGEN

Inname goederen op afspraak
Bel  06 - 11 951 057

Zendingscollecte Pinksteren
De ZWO-groep heeft de Kerkenraad gevraagd om 
de jaarlijkse zendingscollecte op Pinksterzondag te 
bestemmen voor hulp aan christelijke kerken in Egypte. 

Steun dit werk
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken 
op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘Z 009195’ of 
doneer online. Hartelijk dank! 

Wereldvluchtelingendag
De wereldvluchtelingendag is een internationale 
dag die door de Verenigde Naties is aangewezen om 
vluchtelingen over de hele wereld te eren. Het valt elk 
jaar op 20 juni en viert de kracht en moed van mensen 
die vaak gedwongen zijn hun thuisland te ontvluchten 
om te ontsnappen aan conflicten, vervolging of 
uitzichtloze armoede.
Zoals u vast wel weet is sinds enkele weken de oude 
school “De Welp” bewoond door statushouders. Dat 
wil zeggen, vluchtelingen die tijdelijk een vergunning 
hebben om in Nederland te mogen blijven.

Nu hebben wij als ZWO-groep het idee om deze statush-
ouders op dinsdag 20 juni eens te verrassen met een 
door Markeloërs gebakken cake(je). Elke Markeloër, 
groot of klein, die dat ook een goed idee vindt kan ons 
helpen. Hoe? Door je op te geven als cakebakker en je 
bakproduct op dinsdag 20 juni aan te bieden aan een 
vluchteling die in de Welp woont. 

Aanmelden
Als je je naam en telefoonnummer vermeldt op een lijst 
die vanaf midden mei achter in de kerk of op donder-
dagmorgen in de Martinushof ligt, nemen wij verder 
contact met je op. Ook bespreken we van tevoren wat 
de plannen zijn op 20 juni met de verantwoordelijke 
vluchtelingenbegeleiding in de Welp. Laten we de 
nieuwe tijdelijke Markeloërs eens (één dag?) een mooi 
welkom bereiden. 

KINDERNEVENDIENST 

Terugblik Pasen
Wat was het een mooi Pasen dit jaar! Voor de kinderen 
van de kindernevendienst begon het al met Palmpasen. 
Tijdens de dienst hebben de kinderen prachtige en 
vooral lekkere Palmpasenstokken gemaakt. Het was 
gezellig en natuurlijk kon het rondje door de kerk niet 
ontbreken. Met trots werden de stokken aan iedereen 
getoond. Op Paasochtend begonnen we al vroeg met 
een lekker Paasontbijt in de Martinushof. We hebben 
eerst geluisterd naar het Paasverhaal en daarna genoten 
van een lekker ontbijt met uiteraard ook genoeg eieren. 
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COLOFON

Protestantse Gemeente Markelo
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890

Kerkenraad
Preses: Dhr. H.J. Bolink 
Stationsweg 28, 7475 NN Markelo 
Tel: 06-53852090
E-mail: h.bolink27@gmail.com

Scriba: Mw. G. Rabe 
Lochemseweg 20, 7475 PB Markelo 
Tel: 06-51424315
E-mail: scriba@pkn-markelo.nl

Voorgangers 
Ds. R. Nijhuis
Stokmansveldweg 14, 7461 BM Rijssen
Tel: 06-53757103
E-mail: r-n@r-n.nl

Ds. D. van der Boon 
De Zuylenkamp 34, 6999 CD Hummelo
Tel: 06-23962861 
E-mail: jadvanderboon@gmail.com

Mw. Fien Venema 
Boerhaavelaan 32, 7607 PW Almelo 
Tel: 06-46402806
E-mail: rlm.venema95@gmail.com

Beheerders
Janet Kurpershoek en Anita Meulman 
Tel: 0547-363890
E-mail: martinushof@pkn-markelo.nl
Aanwezig: donderdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur

Kerkelijk bureau
Ledenadministratie: Gerdien Rabe
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-361242
E-mail: kerkburo@pkn-markelo.nl
Aanwezig: dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur

College van Kerkrentmeesters 
Schrijf uw collectebijdrage over naar de bankrekening van de kerk of van de 
diaconie zoals hieronder vermeld (zet u bij uw overschrijving waarvoor uw gift 
bestemd is).

Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL73RABO0340701153

Diaconie Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL65RABO034 0700327

Noabers:
Bankrekening: NL59RABO0373724861

Redactie Markelo’s kerkblad
Mevr. D. Klein Horsman, De Hiele 24, 7475 GL Markelo
Tel: 0547-361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45b, 7475 BC Markelo
Tel: 06-11212909

Mevr. B. Dijkink, Stokkumerweg 37, 7475 MS Markelo
Tel. 06-43245113 

Fotografie en vormgeving: 
Fotostudio Markelo

Volgende uitgave rond 26 juli 2023 
Kopij vóór 3 juli 2023 insturen naar kerkblad@pkn-markelo.nl

Advertenties: 
Aanvragen bij het kerkelijk bureau in de Martinushof.

*In verband met de privacy wetgeving (AVG) is herroeping mogelijk. 
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Afscheid Ds. Dijkstra
Zondag 30 april hebben we afscheid genomen van ds. 
Dijkstra. Tijdens de afscheidsdienst hebben de kinderen 
een prachtig kunstwerk gemaakt. We hebben dit samen 
aan de dominee gegeven. Lieke las de tekst voor die op 
het kunstwerk staat:

Dankbaar voor wat je geeft
Dankbaar voor wat je doet
Dankbaar voor wie je bent
Dankbaar dat ik je heb ontmoet

We hopen natuurlijk dat het ergens een plekje krijgt in de 
nieuwe werkkamer in Friesland. Ds. Dijkstra van harte 
bedankt voor de fijne samenwerking in de afgelopen 
jaren. We gaan u missen!

Hulp gevraagd!
Er wordt al vele jaren tijdens de zondagse eredienst 
kindernevendienst gegeven. Een leuk samenzijn met 
kinderen, we luisteren naar verhalen, knutselen, spelen 
en praten. De afgelopen jaren werd het groepje dat de 
kindernevendienst geeft steeds kleiner. Helaas heeft 
Olga na vele jaren kindernevendienst besloten om in 
juni te stoppen. Dit vinden we erg jammer. Het betekent 
ook dat het heel moeilijk wordt om kindernevendienst 
te blijven geven. Vandaar deze noodkreet. 
Vind je het leuk om verhalen te vertellen uit de bijbel, 
te knutselen, spelletjes te doen en gezellig te praten 
met de kinderen, laat het ons weten. Je kan mailen naar 
marlies0804@hotmail.com.
Tot eind juni is er in ieder geval nog kindernevendienst 
en daarna kijken we verder. We gaan er in ieder geval 
gezellige zondagen van maken. Alle kinderen zijn van 
harte welkom!



Meimaand

Tuinfluiters en ook pimpelmezen
zingen, fluiten en tsjilpen,
woud gevuld met vrolijk gezang.
Hoor de pareltjes van de Schepping,
Immer blij, positieve overtuiging.
 
Als licht gloort aan de horizon
begint deze zangmarathon. In
canon het lied, zonne-uren lang.
Een waar fluitconcert van
gevederte, extravert.
 
Er wordt genesteld, gebouwd
zoals elk voorjaar. Vertrouwd
volgen zij natuurlijke drang.
Onbegrijpelijk lief, soms wreed
klinkt een heftige, luide kreet.
 
Nieuw leven uitgebroed,
met toewijding gevoed.
Voorjaar waar ’k naar verlang.
Nóóit gaat de moed verloren.
Vertrouwen, aangeboren.
 
Nieuwe natuur, nieuw leven
doet het hart omgeven met
dankbare gloed en glans
in uitbottende meimaand.
Van ontroering de ziel betraand.
 
Na de dag van onbaatzuchtig zorgen
daalt schemer neer, geborgen de
kroost onder vleugels, nachtrust lang.
Dan mag in het licht van de bleke maan
de mens nederig zijn, pogen te verstaan.

Harm Linde


